
Lễ Giỗ 60 Năm 

Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Melbourne ngày 04 tháng 11 năm 2023 

 

 

 

Diễn trình Lễ Giỗ 60 năm của Tổng Thống Diệm  

do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria tổ 

chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, Keysborough, Victoria vào ngày thứ Bảy 

04/11/2023.  

Chương trình Lễ Giỗ được chia thành hai phần chính thức. 

1. Phần 1: Thuyết Trình và Hội Luận 13:00 – 15:00 

2. Phần 2: Thánh Lễ 15:30 – 17:00 

 

Phần I: Thuyết Trình và Hội Luận 

Mở đầu là phần chào mừng của MC buổi lễ, Cô Phương Chi, và phần chào cờ cùng phút mặc 

niệm  các linh hồn đã qua đời đặc biệt Linh Hồn Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình 

Diệm và Bào Đệ là Ông Cố vấn Giacôbê Ngô Đình Nhu. Cộng đoàn cũng chung lời nguyện xin 

để hai linh hồn Cố Tổng Thống và Bào Đệ cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho quê hương Việt 

Nam và mọi người còn đang ở dưới thế. 

Lời khai mạc của Ông Trương Tấn Phát: 



Tiếp theo, Ông Trương Tấn Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne chính 

thức ngỏ lời khai mạc và tóm lược chương trình trọn vẹn Ngày Lễ Giỗ với Phần Thuyết Trình 

và Hội Luận buổi sáng cùng Thánh Lễ vào buổi chiều. 

 

  

(Hình ảnh: Ông Trương Tấn Phát và Cô Phượng Chi, MC, bên cạnh bàn thờ buổi lễ                                 trong 

Hội Trường Trung Tâm Hoan Thiện) 

Sơ lược Tiểu sử Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm: Ái nữ của Ông Bà Tiến sĩ 

Phạm Văn Lưu đã đăng đàn tóm lược tiểu sử của Cố Tổng Thống. 

Bài Thuyết Trình 1: Thời gian đầu - Từ ngày Cụ Diệm về nước cho đến thời gian Bản Hiến 

Pháp của Đệ Nhất Cộng Hoà ra đời –  

Thuyết trình viên: Ông Châu Xuân Hùng, thành viên CĐCG Melbourne.  

Trong hơn 20 phút, diễn giả đã tóm lược giai đoạn hình thành Nền Cộng Hoà tại Miền Nam 

Việt Nam và sự ra đời của Bản Hiến Pháp đầu tiên với các điểm chính sau. 

Giai đoạn hình thành: 

 Hiệp Định tại Vịnh Hạ Long ngày 5/6/1948 công nhận Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Hoàng Đế Bảo Đại trong vai trò Quốc Trưởng.Ngày 8/3/1949, Tổng Thống Pháp 

Vincent Auriol và Quốc Trưởng Bảo Đại ký Thoả Ước Elysée. Pháp giúp VN thành lập 

quân đội chống Cộng trong Khối Liên Hiệp Pháp với ba nước Việt-Miên-Lào. 

 Mãi đến 1953, người Pháp mới thực sự trao trả độc lập cho Việt Nam. 

 



          

                                                   (Ông Châu Xuân Hùng) 

 7/7/1954, sau khi Pháp bại trận tại Điên Biên Phủ, Ông Diệm được Quốc Trưởng Bảo 

Đại mời về nước thành lập chính phủ. Sự việc diễn ra ba lần. Ông Diệm chỉ chính thức 

nhận lời sau khi Quốc Hội Pháp thông qua Hiệp Ước Độc Lập (Treaty of 

Independence). 

 Quốc Trưởng Bào Đại trao cho Ông Diệm lập chính phủ chống Cộng và chống cả Pháp 

nữa. 

 Tình hình Miền Nam lúc đó vô cùng hỗn loạn. Tướng Nguyễn Văn Hinh nắm cơ quan 

cảnh sát với Lực Lượng Bình Xuyên. Các Giáo Phái Cao Đài và Hoà Hảo cũng có lực 

lượng vũ trang riêng hùng cứ khắp Miền Nam. 

 Ngày 20/7/1954, theo lệnh Ông Diệm, Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ không ký Hiệp Định 

Geneve nhưng Miền Nam vẫn chấp nhận cho cán binh Việt Cộng từ Miền Nam tập 

kết ra Bắc. Ông Diệm cũng hô hào và tổ chức cuộc di cư vào Nam cho đồng bào Miền 

Bắc.  

 Chính phủ Diệm đã thu hồi trọn vẹn chủ quyền, phát hành tiền tệ lập Ngân Hàng 

Quốc Gia và Viện Hối Đoái. Trong vòng 13 ngày  đã tiếp đón hàng ngàn người Việt từ 

Miền Bắc vào Nam và cung cấp tất cả thuốc men, thực phẩm, nơi ăn chốn ở, khai 

thác Vùng Cao Nguyên Trung Phần và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Thuyết phục các 

giáo phái tham gia chính phủ trong cuộc họp ngày 24/9/1954. Bỏ sòng bài Kim Chung 

– Đại Thế Giới của Bình Xuyên và dẹp loạn Bảy Viễn. 

                       



(Trong hàng ghế quan khách – từ trái qua – có Thượng Nghị Sĩ Vic Trung Lưu; Cha Phạm Quang Hồng; Cha Hoàng Kim Huy, Tuyên 

Uý Trưởng Vic; Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ Tịch CĐ N Việt và Ô Trương Tấn Phát) 

  

 

         (Khán thính giả ngồi kín hội trường) 

Nền Cộng Hoà và Bản Hiến Pháp đầu tiên: 

Sau cuộc Trưng Cầu Dân Ý ngày 29/4/1955, Ông Diệm chính thức trở thành Thủ Tướng. Với 

sự hậu thuẫn của 18 đoàn thể chính trị, Ông yêu cầu Quân Đội Pháp rút lui khỏi lãnh thổ 

Việt Nam. 

Tháng 3/1956, Quốc Hội Lập Hiến với 123 đại biểu đã thông qua Bản Hiếp Pháp vào tháng 

7/1956. Quốc Hội Lập Hiến trở thành Quốc Hội Lập Pháp và Ông Diệm trở thành Tổng 

Thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hoà. Hiến Pháp VNCH hoàn thành trong chín tháng. Hiến 

Pháp dựa trên hai nền tảng triết lý và chủ thuyết Nhân Vị đối kháng với Duy Vật Cộng Sản. 

Trong vòng sáu tháng, từ khi Quân Pháp rút khỏi Việt Nam ngày 25/4/1956 đến ngày 

26/10/1956, Việt Nam đã thu hồi độc lập hoàn toàn. 18 tháng sau, Ông lập lại quân đội, đập 

tan các bè phái và thành lập một quốc gia. 

Tổng Thống Diệm nói: “Trước thời cơ khẩn cấp, tôi sẽ hành động quyết liệt. Tôi sẽ vạch ra 

con đường cứu nước. Một cuộc cách mạng toàn diện sẽ được thực hiện trong hết mọi 

ngành tổ chức và sinh hoạt quốc gia.”    

 

Bài Thuyết Trình 2: Từ Hiến Pháp Đệ Nhất Cộng Hoà đến ngày Cố Tổng Thống bị sát hại – 

Thuyết trình viên: Linh Mục Micae Phạm Quang Hồng 



Ông Diệm về nước trong một hoàn cảnh bi đát. Nhưng 5 năm đầu của Ngài là thời kỳ vàng 

son (theo tài liệu của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng). 

 Cụ Diệm đã được người Pháp trao Dinh Norodom tức Phủ Toàn Quyền (một hình 

thức trao quyền lãnh đạo) và Cụ đã đổi thành Dinh Độc Lập. 

                                  

        (Cha Phạm Quang Hồng) 

Những thành tựu lớn của Cụ Diệm: 

 Cụ đã thu hồi chủ quyền quốc gia, với Quốc Kỳ VNCH năm 1956. 

 Tổ chức chính quyền. Cụ luôn luôn mặc quốc phục trong các buổi lễ. 

 Thực hiện chính sách ngoại giao độc lập. 

 Thành lập một quân đội với Hải Lục Không Quân và các quân trường. 

 Phát triển các ngành xã hội, văn hoá, y tế, và giáo dục.  

 Tổ chức cuộc di cư vĩ đại. Phủ Tổng Uỷ Di Cư đón nhận hơn một triệu người Miền Bắc 

vào Miền Nam ổn định cuộc sống và phát triển. 

 Phát triển nông nghiệp với chương trình Người Cày Có Ruộng, lập khu dinh điền, khu 

trù mật, phát triển chăn nuôi, huấn luyện kỹ sư. 

 Phát triển kỹ nghệ, kim loại, luyện kim, ngành dệt, thuỷ tinh, công ty giấy Cogido, 

công ty gỗ Tân Mai. 

 Phát triển giáo dục với mục đích dân tộc, nhân bản, khai phóng và đại chúng. Phát 

triển tiểu học miễn phí, trung học và đại học. Trước năm 1959 chỉ có Đại Học Hà Nội. 

Sau này có Đại học Saigon, Huế, Đà Lạt.  

 Phát triển y tế miễn phí. Mở bệnh viện miễn phí. Huấn luyện y tá, bác sĩ. Có chương 

trình cán sự và y khoa chuyên môn. 

 Về xã hội: lập nhà giữ trẻ, quán cơm xã hội, phòng phát thuốc xã hội. 



         

            (Khẩu hiệu “Tiết Trực Tâm Hư” – Tổng Thống Diệm và các giáo phái – Nguồn Internet.) 

 Phát triển giao thông vận tải: đường sắt, liên tỉnh lộ khai thông rộng khắp và an toàn. 

 Phát triển Chương trình Ấp Chiến Lược. Lập Khu Trù Mật, Khu Dinh Điền. Phát triển 

Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ông Diệm đã từng viện trợ một triệu tấn gạo cho một 

quốc gia Á Châu bị nạn đói.    

Nói tóm lại trong chín năm cầm quyền, Miền Nam tự do đã phát triển thành một quốc gia 

an ninh, thịnh vượng, không tiếng súng, người dân muốn đi đâu thì đi.  

Một vài con số để chứng minh sự phát triển của Miền Nam thời Tổng Thống Diệm: Năm 

1960 đã có 4286 trường tiểu học công lập, 325 trường tư thục với 1 triệu 200 ngàn học 

sinh. Năm 1955, có 29 trường trung học. Đến năm 1960 đã có 101 trường. Năm 1962, số 

sinh viên đại học là 12 ngàn người. 

 

Xác nhận thành quả trong 5 năm: 

Tổng Thống Mỹ Dwight D. Eisenhower, nhân ngày Quốc Khánh VNCH  26/10/1960 đã viết 

thư ca ngợi những thành quả của trong 5 năm của TT Diệm. “Miền Nam đã phát triển mọi 

lãnh vực, tự bảo vệ và chống lại cuộc xâm lăng của cộng sản.” 

Cuộc sống bận rộn và giản dị: 

“Ông Diệm đi kinh lý từ ba đến bốn ngày một tuần, đến các tiền đồn hẻo lánh, làng thượng 

xa xôi, sử dụng mọi phương tiện chuyên chở. Ông không hùng hồn trước đám đông, nhưng 

rất thoải mái và thân mật giữa những nhóm nhỏ, không quan cách, không mị dân. Ông thích 

cưỡi ngựa ở Dalat hay trong khuôn viên Dinh Độc Lập. Ông ăn uống rất bình dân với sự 

phục vụ của Ông già An và Đại uý Bằng. Món ăn thường là cơm vắt, muối mè, cá kho và rau, 

ít khi thay đổi. Bác sĩ chăm sóc sức khoẻ cho Ông là Bác sĩ Bùi Kiện Tín. Ông Diệm cũng đã 

làm đơn xin vào Nhà Dòng khổ tu Phước Sơn.” 

(Nguồn: Lâm Lễ Trinh/ Danchimviet và Ông Quách Tòng Đức – Đổng Lý Văn Phòng TT Diệm.) 

Để kết luận, LM Phạm Quang Hồng đã dí dỏm nói về “di sản” của TT Diệm sau khi mất được 

đăng trên một tài liệu mà diễn giả giơ cao cho mọi người thấy: một chiếc bàn thờ bị đá gẫy 

chân, một chiếc giường gỗ bị lật úp và bẻ gẫy chân và một đám tang giữa đêm trong khuôn 



viên Bộ Tổng tham Mưu với hai vợ chồng người cháu là Ông Bà Trần Trung Dung, và một vài 

nhân viên giúp việc Phủ Tổng Thống. Sau này hai nấm mồ được chuyển về Nghĩa Trang Mạc 

Đĩnh Chi và hiện nay nằm tại Nghĩa Trang Lái Thiêu giáp ranh Thủ Đức. Tài liệu được in và 

phổ biến rộng rãi. Nói tóm lại, Ông Diệm đã cai trị với tinh thần của một nhà tu chứ không 

phải với phong cách của một nhà chính trị. 

Sau phần thuyết trình của LM Phạm Quang Hồng là phần trình chiếu Bài Hát “Con có một tổ 

quốc” phổ nhạc một bài thơ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận do Ca đoàn Trung Tâm 

Hoan Thiện trình bày.      

Bài hát : Con có một tổ quốc phổ nhạc bài thơ do Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết khi 

Ngài bị bắt giam tại Côn Đảo. Bài thơ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tình yêu 

Thiên Chúa.  

 

 

 

Phần Hội luận:  

TS Phạm Văn Lưu, Cha Phạm Quang Hồng và Ông Châu Xuân Hùng 

                            

(Cha Phạm Quang Hồng, Tiến sĩ Phạm Văn Lưu và Ông Châu Xuân Hùng trên bàn chủ toạ) 

Các tham dự viên được ban tổ chức phát giấy để ghi các câu hỏi. Ba vị trên bàn chủ toạ lần 

lượt trả lời các câu hỏi do cử toạ nêu ra.  

Câu hỏi đầu tiên là Chế Độ Diệm có độc tài, có gia đình trị, có đàn áp Phật Giáo, có đảng trị 

hay không. TS Lưu nói câu hỏi này phải viết thành một cuốn sách. TT Diệm đã thành lập 

chính phủ với đủ mọi thành phần tôn giáo, và giáo phái. Phó Tổng Thống là Ông Nguyễn 

Ngọc Thơ, một người Miền Nam, theo Phật giáo, vân vân và vân vân.  Nếu độc tài và không 

theo pháp trị thì những kẻ bị bắt bỏ tù tại Huế, tại Bến Tre liệu có còn sống, được thả ra và 



lập thành Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng như lũng đoạn chính quyền bằng những 

chiến dịch biểu tình và xuống đường từ Huế đến Saigon sau này hay không.  

Câu hỏi về Hiệp Định Geneve ngày 20/7/1954 chia đôi đất nước. Dù không ký vào Hiệp 

Định, nhưng Chính Cụ Diệm đã đòi tuyển cử (Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ của Miền Nam đã 

nhận được lệnh không ký vào Hiệp Định Geneve) nhưng lịch sử cho biết chính Chu Ân Lai và 

Hồ Chí Minh đã chống lại tổng tuyển cử viện cớ dân Miền Bắc đã di cư vào Miền Nam rất 

đông và là lực lượng ủng hộ Ông  Diệm.  

Câu hỏi khác về nguyên nhân nào trước đây Mỹ ủng hộ chính phủ Diệm, nhưng sau lại tìm 

cách lật đổ Ông. Người Mỹ lúc đó chưa biết nhiều về Ông Diệm. Chính Quốc Trưởng Bảo Đại 

đã (ba lần) mời Ông Diệm về nước để trao quyền cai trị. Các câu hỏi và thắc mắc còn nhiều 

trong các nhóm khán thính giả nhất là về chuyện đàn áp Phật Giáo và Phong trào Phật Giáo 

xuống đường, … nhưng thời giờ đã cạn lúc 15:20 vì thánh lễ bắt đầu lúc 15:30. 

Lời cám ơn của Ban Tổ Chức 

  

Thay mặt cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do, bộ phận đồng tổ chức Lễ Kỷ Niệm 60 năm ngày 

mất của Tổng Thống Diệm hôm nay, Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ Tịch Cộng Đồng đã ngỏ 

lời cám ơn các diễn giả, quý quan khách, đồng bào tham dự. Ông đã dành ít phút nhấn 

mạnh đến việc cộng sản đã tung hoành sau khi Ông Diệm mất và di sản của Tổng Thống 

Diệm là tinh thần chống Cộng triệt để. Đó là điều chúng ta phải noi theo.  

Phần 2: Thánh Lễ tại Thánh Đường Trung Tâm Lavang 

Lời chào mừng của Linh Mục GB Phạm Nhật Trường, Chánh xứ St Thomas Thiện. 

 

Chủ tế: Linh mục Phêrô Hoàng Kim Huy 



Bài giảng trong Thánh lễ: LM Micae Phạm Quang Hồng 

Sau khi đưa ra một thí dụ về một kho tàng một hoạ sĩ để lại, đơn giản chỉ là một bức tranh 

vẻ bằng than trên một tấm khăn trải giường do những đồng đội của người con Ông Bá Tước 

đã hy sinh ngoài mặt trận mà người lão bộc đã mua sau cuộc bán đấu giá. Bản di chúc để lại 

cho biết toàn bộ tài sản kể cả đất đai, dinh thự được để lại cho người mua bức tranh bằng 

than nhầu nát vẽ con ông. Cha giảng thuyết đã đề cập đến di sản nhỏ bé là bức tranh của 

một người quá cố. Người đã chết vẫn còn sống đâu đó để chờ chúng ta cầu nguyện cho 

vong linh của họ. Hãy cầu nguyện cùng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúng ta cũng nhớ lại 

trong bài chia sẻ buổi sáng, Cha cũng đã so sánh cái chết của Tổng Thống Gioan Baotixita 

Ngô Đình Diệm (bị bắn chết trong chiếc thiết vận xa M113) với cái chết (bị chặt đầu và đặt 

trên dĩa giữa bữa tiệc) của Thánh Gioan Baotixita trong Kinh Thánh. 

  

 (Cha Phạm Quang Hồng và Ca Đoàn Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang) 

  

        (Quan khách và tín hữu tham dự Thánh Lễ) 

                   

        (Toàn cảnh Thánh Lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang) 



  

(Một góc giáo dân tham dự Thánh Lễ) 

 

Lời cám ơn của Cha Hoàng Kim Huy 

 

Cha chủ tế Hoàng Kim Huy, hiện là Tuyên Uý Trưởng tại Melbourne trong phần cám ơn cuối 

lễ đã nhấn mạnh đến sự kiện đáng để mọi người suy nghĩ: Tổng Thống Diệm là một người 

con của Chúa hơn là một chính trị gia. Ông sống như một người công giáo chân thành và 

hành xử công việc trị nước trong tinh thần yêu thương của một người công giáo. Tinh thần 

đó đáng để cho chúng ta noi theo và bắt chước cho đến ngày hôm nay sau 60 năm ngày 

mất của Cụ. Ngài đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần muôn đời và một cuộc đời đầy 

ý nghĩa.    

Sau khi trình chiếu liveshow về cuộc đời Tổng Thống Diệm, kết thúc bằng hình ảnh Ông nằm 

chết trong chiếc xe M113 với thân hình đầy máu, Ca đoàn đã cất tiếng hát Lời cầu nguyện 

cho Quê Hương và kinh Hoà Bình. 

“Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn là người ủi an; tìm yêu mến người hơn là 

người mến yêu; tìm hiểu biết người hơn là người hiểu biết …” 



            

 

    Xin cho con được chết đi như hạt lúa mì để nẩy sinh muôn vàn hoa trái. 

 

 

Trong tiếng hát cầu nguyện dường như không dứt của ca đoàn, mọi người đã lần lượt lên 

thắp nến trước Bàn Thờ và di ảnh Cố Tổng Thống. Buổi lễ chấm dứt trong niềm tiếc thương 

chung một chí sĩ và một anh hùng của dân tộc. Trên hết là một người con Chúa đã sống cả 

cuộc đời trong yêu thương và tha thứ. 

Bài và hình ảnh: Trần Bá Nguyệt (Báo Dân Chúa Úc Châu) 7/11/2023. 

 


